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1. Islam Kültür ve Medeniyetinin Esasları 


2. İslam Kültür ve Medeniyeti'nde Yönetim Anlayışının 
Esasları 


e Ulul-emr 

e Yönetim 

e Hukuk Devleti 
e Hürriyet 

e Sosyal Devlet 


İslam Kültür ve MedeniyetiNİN ESASLARI 


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 


. Siyaset ve yönetim hakkında yazılmış eserler ile ilgili bilgi edininiz. 


. Islam Medeniyetinin sömürgecilik karşısındaki tutumunu araştırınız. 


. “Hürriyet” kavramının kapsamı hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız. 


. “Islam Kültür ve Medeniyeti, insan merkezlidir.” ifadesini yorumlayınız. 


1. İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN ESASLARI 


Kültür ve medeniyet; dini, siyasi, sosyal, ekonomik, ilmi ve sanatsal alanlardaki gelişmelerle zaman ve mekân içerisinde oluşur. Medeniyetler, kendilerine özgü esaslar sayesinde birbirlerinden ayırt edilirler. İslam Kültür ve Medeniyeti; tevhid, hürriyet, ilmilik, özgünlük, yerellik, 
evrensellik ve sulh esasları üzerine kuruludur. 


slam Kültür ve Medeniyetinin Esasları 
JILAi! ALI LI Vİ İLURİİIİ YALI ii LL. JLi. JİLL 


Tevhid Hürriyet İlmilik Özgünlük Yerellik Evrensellik Sulh 


1.1 Tevhid 


İslam, tevhidi yani bütüncül bir evren anlayışına sahiptir. Tevhid, İslam toplumunun ilim, 
sanat, düşünce ve sosyal hayatının her alanında etkili olmuştur. İslamiyet'te Allah (c.c.) her 
şeyin yaratıcısı ve sahibidir. 


İnsan fıtratı tevhidi kavrayabilecek ve hayata uygulayabilecek 
kabiliyettedir. Müslümanlar Allah'ın (c.c.) varlığını ve tekliğini hayatlarının her aşamasında fark ettirecek şekilde hareket ederler. 
Eserlerini bu anlayışla ortaya koyarlar. Allah'ın (c.c.) güzel olduğuna, bu güzelliğin kainatta tecelli ettiğine inanır ve yaratılmışlarda 
güzelliği ararlar. 


Tevhid anlayışının Müslümanların hayatına etkilerinden bazıları 
su şekilde sıralanabilir: 


e Şirkin reddedilmesi 


e Herişte yalnızca Allah'ın (c.c.) rızasının gözetilmesi 


e Kâbe örneğinde olduğu gibi şehrin merkezinde mescidin bulunması 


Hüsn-i Hat Lafzatullah, Allah (c.c.) yazısı. 


e Hayata bakışta din, dünya ve ahiret ayrımının olmaması 
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e fzanın yeryüzünde tevhidin sembolü olarak yankılanması 


e Mimari eserlerde kubbenin merkezde bulunması ve ihtişamın Allah'ın (c.c.) tekliğini hatırlatacak 
şekilde dini mimariye ait eserlerde gösterilmesi 


e Sanat eserlerinin Allah'ın (c.c.) birliğine aykırı unsurlar içermemesi 


Sözlükte “tevhid”; birleme, bir şeyin bir olduğuna karar verme, tek kılma anlamlarına gelir. Terim 
olarak ise "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun resulüdür.” anlamına gelen “La ilahe illallah, 
Muhammedün resulullah” cümlesine kalp ile inanıp cümleyi dil ile söylemek demektir. 


Komisyon, Dini Terimler Sözlüğü (DTS), s. 365-366. 


Tevhid; Allah'ın (c.c.) zâtında, sıfatlarında, mâbud oluşunda bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etme anlamında olan bir terimdir. Tevhid'in karşıtı şirktir. 


Mevlüt Özler, "Tevhid," DİA, C 41, s. 18-20. 


Tevhid İslam toplumlarının yönlendirici gücüdür. Peygamberler tevhid mücadelesinin öncüsüdür. Hak olanı yüceltme, batıl olanı ortadan kaldırma amacıyla yapılan her türlü gayret, 
tevhid mücadelesini ifade eder. İslam Kültür ve Medeniyeti, tevhidi esas alan yeni bir toplum 
inşa etme sürecinde ortaya çıkmıştır.” “De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya 
mahkumdur.” 


1.2. Hürriyet 


Hürriyet insanın doğuştan sahip olduğu temel haklardandır. Kişinin irade gücünü kullanabilmesidir. İslam, hürriyeti dini, ahlaki, hukuki ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak ele alır. 
İnsanın özgürlüğü, iyi insan olması amacına yöneliktir. Özgürlüğün gerçekleşmesi, insanın yaraticısına ve diğer varlıklara karşı sorumluluklarını yerine getirmesi şartına bağlıdır. 


Hürriyet, insanın yalnızca Allah'a (c.c.) kulluk ederek bütün dünyevi otoritelerden kurtulmasıdır. İslam Kültür ve Medeniyeti, insanı kula kul olmaktan kurtararak özgürleştirir. Yalnız 
Allah (c.c.) karşısında eğilerek O'na itaat etmek kişiyi kendi nefsi dahil köleleştiren her türlü 
gücün baskısı ve boyunduruğu altına girmekten korur. 


Allah (c.c.) insana, dünya hayatında yapacağı 
işlerin sonuçlarını bildirir. Hak-batıl, doğru-yanlış, 
sevap-günah ve dünya-ahiret tercihlerinde; “Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...”* ayetiyle 
onu özgür bırakır. İslam insanın özgür olduğunu 
vurgularken onun ahlaki ilkelerden sorumlu oldugunu bildirir; amaçsız, değerlerden yoksun, başıboş bir özgürlüğün olamayacağını öğretir. 


İslam, hürriyeti tüm varlıklar için gerekli görür. 


1 İsmail Lütfi Çakan, N. Mehmed Solmaz, Kur'an-ı Kerim'e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi, s. 2. 


2 İsra suresi, 81. ayet. 


3 Kehf suresi, 29. ayet. 
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Hürriyet, insanın yaratılış gayesini açıklar. “Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek 
göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur...” ayetinde yaratılışın gayesinin insanın imtihanı 
olduğu ifade edilir. İnsan hür bir iradeye sahip olduğundan, imtihan olmaktadır. İslam inancına 
göre insan başıboş yaratılmamıştır.” Onun amacı, Allah'a (c.c.) ibadet etmek ve erdemli davranarak dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmektir. 


İslam Kültür ve Medeniyeti'nde hürriyetin hayata etkileri şu şekilde sıralanabilir: 
e İslam, inanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü tanır 


e İslam, savaşlarda dahi kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmesine, esirlere kötü muamelede bulunulmasına izin vermez. 


e İslam, sınıflı bir toplum yapısını reddeder. 


e İslamiyet, insan özgürlüğünü kısıtlayan baskıcı yönetim anlayışlarını reddeder. 
e İslam dinine göre insan için aslolan esaret değil hürriyettir.* 


Netice itibariyle İslam Kültür ve Medeniyeti insanların, toplumların ya da ülkelerin birbirlerine savaş yoluyla üstünlük kurmadığı bir dünya öngörür. 


> Köleliğin ortaya çıkış sebeplerinin neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. 


1.3. İlmilik 


Kur'an'ın ilim olarak değerlendirdiği bilgi, vahiyle peygamberler tarafından insanlara iletilen bilgidir. Kur'an-ı Kerim'de ilim kesin hakikati ifade eder. “...Sana gelen ilimden sonra, eğer 
onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı 
vardır.” Bilginin ilim değeri kazanabilmesi için temel ölçüt, Allah'ın (c.c.) kitabına uygun olmasıdır. 


İslamiyet yeryüzünde insanlığı ilme sevk eden ve 
ilim tahsilini ibadet sayan yegâne dindir. Bu yüzden İslamiyet, ilim dini olarak nitelendirilir. İslamiyet, insanı 
daima ilim öğrenmeye teşvik eder. Kur'an'da yaklaşık 
yedi yüz elli yerde ilim ve onunla eş anlamlı kavram kullanılmıştır.” 


“Allah, Âdem'e bütün isimleri öğretti.” ayeti, Allah'ın 
(c.c.) sıfatlarından el-Alim ifadesi ile birlikte Allah'ın 
(c.c.) muallim özelliğine işaret eder. Hz. Âdem'den (a.s.) 
itibaren vahiy sayesinde eşyanın bilgisine sahip kılınan peygamberler de insanlığın muallimleri 
olmuştur. Toplumları ilimle sevk ve terbiye etmişlerdir. 


İslam, bütün insanları öğrenmeye teşvik eder. 


Mülk suresi, 2. ayet. 
bk. Kıyame suresi, 36. ayet. 
Mehmet Akif Aydın, "Köle", DİA., C 26, s5. 238. 
Bakara suresi, 120. ayet. 
bk. Al-i İmran suresi, 61. ayet; Nisa suresi, 162. ayet; En'am suresi, 148. ayet; Araf suresi, 89. ayet; İsra suresi, 107. ayet; 
Taha suresi, 98. ayet. 
9 İlhan Kutluer, "İlim", DİA., C 22, 109; İsmail Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 5.48. 


10 Bakara suresi, 31. ayet. 
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Sözlükte “bilmek” anlamına gelen ilim (ilm) genellikle “bilgi” ve “bilim” karşılığında kullanılır. Klasik sözlüklerde “bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle örtüşen kesin inanç (itikad), bir nesnenin şeklinin 
zihinde oluşması, nesneyi olduğu gibi bilmek, nesnedeki gizliliğin ortadan kalkması, tümel ve tikellerin 
kavranmasını sağlayan bir sıfat” gibi değişik şekillerde tarif edilmiştir. “Bilgisizliğin (cehl) karşıtı” biçiminde 
de tanımlanır. İslam kültüründe ilâhi ve beşeri bilgi yanında bilim için de kullanılan kapsamlı bir terimdir. 


İlhan Kutluer, "İlim," DİA, C 22, 5.109, 


Müslümanlar, peygamberlerin yönlendirmesiyle ilmin önemini ve faydasını kavramış, bilgiye ulaşmada gayret göstermişlerdir. İlmi çalışmalarda gösterilen gayret; mantık, kelam, felsefe, 
hadis, tefsir, fıkıh, tarih, dil, fizik, kimya, matematik, tıp ve astronomi gibi ilimlerin gelişmesini 
sağlamıştır. 


Medeniyetin kimliğini, bilginin kullanım ve yorumlama yöntemi belirler. Bilginin medeniyetteki işlevi, insanlara kendi dünya görüşünü kazandırmasıdır. İslam Müslümanlara tevhid eksenli bir dünya görüşü kazandırır. Müslümanlar tevhid bilinciyle bilginin kaynağıyla güçlü bir 
irtibat kurarak; edindikleri yeni tecrübelerle İslam Kültür ve Medeniyetini zirveye taşımışlardır. 


1.4 Özgünlük 


İslam Kültür ve Medeniyeti, karşılaştığı İran, Yunan ve Hint gibi medeniyetlerden aldıklarını 
İslam potasında eritmiştir. Devraldığı mirasın, tevhide uygun olanını kullanmış, aykırı olanını 
ise ya ıslah etmiş ya da reddetmiştir. İslam Medeniyeti eklektik, taklitçi ya da öykünmeci tutum 
içinde olmamıştır. 


İslam Kültür ve Medeniyeti paylaşımcı 
ve çok kültürlü bir medeniyettir. İslam, toplumu ayrıştırıcı değil bütünleştiricidir. Kur'an, 
muhataplarına Âdem'in (a.s.) soyundan gelmeleri nedeniyle “Ey insanlar” şeklinde hitap 
eder. Onları ırk, dil, cinsiyet, bölge, inanç, sınıf 
gibi farklılıklarından ötürü üstün ya da aşağı 
görmez. Müslümanlar “Halka hizmeti, Hakk'a 
hizmet” olarak görmüşler ve yaratılanı Ya- NE w 
ratan'dan ötürü sevmeyi kendilerine düstur mananın” 
edinmişlerdir." 


Cami ve ezan İslam medeniyetinin özgün unsurlarındandır. 


“Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik! Onun koruyucusu da elbette biziz.” 
Hicr Suresi 9. ayet 


"> Yukarıda verilen ayeti özgünlük açısından yorumlayınız. 


11 Zeki Duman, İslam Medeniyeti: Allah Merkezli İlk ve Tek Evrensel Medeniyet. 
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İslam yeryüzünde adaletin sağlanmasını, hayatın belli bir düzen ve uyum içinde sürdürülmesini ister. Müslümanları dünyadan ve insanlıktan sorumlu tutar. Bu sorumluluk, “Emr-i bi'l 
maruf ve nehy-i ani'i-münker”* prensibi doğrultusunda yerine getirilir. Kur'an-ı Kerim'in aslının 
bozulmamış olması, İslam Kültür ve Medeniyetinin özgünlüğünün göstergesidir. 


1.5. Yerellik 


İslamiyet, yerel değerleri de göz önünde bulundurur. Yayıldığı bölgelerdeki kültürel farklılıkları zenginlik olarak değerlendirir. Kültürel asimilasyona karşı çıkar. İslam Kültür ve Medeniyetinin farklı coğrafyalara yayılmasında ve kabul görmesinde yerel olana zarar vermeme ve onu 
koruma anlayışı etkili olmuştur. 


Örf ve adetler, İslam hukukunun dört 
temel kaynağı olan Kur'an, sünnet, icma ve 
kıyastan sonra gelen kaynakları arasında yer Örf; Aklın yol göstermesiyle kişilerde yerleşen 
alır. Kurallar ve karşılaşılan sorunlara çözüm | ve aklı selimce benimsenip kabul edilen şeydir. 
aranırken halkın uygulamaları da dikkate alı- Abdulkadir Şener, İslam Hukukunda Örf, 5. 102. 
nır.3 Örf, temel kaynaklara ters düşmemek 
şartıyla geçerlidir. Mecelle'de, bu konu “Örf 
ile tayin, nass ile tayin gibidir.” şeklinde ifade edilmiştir.” 


İslam insanların günlük yaşantısına doğrudan karışmaz. Kendi ilkelerini ortaya koyar, bu 
ilkeler çerçevesinde insanlara serbestlik tanır. Araplar, Türkler, Hintliler ve diğer İslam toplulukları, farklı yerel kimlikleriyle İslam Medeniyetini meydana getirmişlerdir. Endülüs İslam Medeniyeti ile Hint İslam Medeniyeti, birbirinin aynısı olmadığı gibi birbirinden farklı da değildir. 
Fakat her bir medeniyetin özü, İslam'ın ana ilkelerine ve hayat anlayışına dayanmaktadır. 


Yavuz Sultan Selim, İslam birliği için Arapçayı resmi dil olarak benimsemek istemiş; ulema “Biz sizleri 
kabileler hâlinde yarattık ki tanışasınız...” (Hucurat suresi, 13. ayet) ayetini okumuş; “Allah'ın ayetlerine karşı 
mı geleceksin?” sözüyle uyarınca Sultan bundan vazgeçmiştir. 


> Yukarıda belirtilen olayı, ayetin ışığında değerlendirerek İslam'ın yerelliğe bakışını tartışınız. 


1.6 Evrensellik 


İslam Kültür ve Medeniyeti, kaynağı, içeriği ve mesajı itibarıyla evrenseldir. Allah (c.c.), 
insanları ve evreni yaratandır. O, âlemlerin Rabbi ve her şeyi kuşatandır. Kur'an-ı Kerim, “Ey 
İnsanlar”, “ey Âdemoğulları” hitabıyla başlayan birçok ayette sınıf, ırk, cinsiyet, toplum ayrımı 
yapmaksızın, hitabın bütün insanlara olduğunu beyan eder. Bu mesaj ilahi kitapları ve peygamberleri tasdik edici şekilde çağlar boyu devam eder. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) son peygamber 
olması”, İslamın insanlığın kıyamete kadar bütün ihtiyaçlarına cevap vereceği anlamına gelir. 


12 "İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak" anlamına gelen ibareler için bk. Al-i İmran suresi, 110. ayet; Maide suresi, 78- 
79, 105. ayetler; Tevbe suresi, 67. ayet; A'raf suresi, 163. ayet; Nahl suresi, 125. ayet; Taha suresi, 43. ayet. 

13 Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, s. 35 

14 Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, s. 36 

15 bk. Ahzab suresi, 40. ayet. 
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İslam, sadece belli bir kavme değil, tüm insanlığa gönderilmiştir. “De ki, Ey İnsanlar! Ben sizin 
hepinize göklerin ve yerin sahibi olan kendisinden başka tanrı bulunmayan, yaşatan öldüren Allah'ın 


elçisiyim...””9, 


“Ey Muhammed! biz seni ancak âlemlere rahmet olsun diye gönderdik.” ve “Biz seni 
bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.” ayetleri 


bu hususu ifade etmektedir. 


Hz. Peygamber (s.a.v.) ile devam eden vahiy geleneği, hayatın içindeki uygulamalarıyla evrenseldir. İslam'ın merhamet, sevgi, barış, ırkçılığa karşı olma, erkek ile kadını birbirinin tamamlayıcısı olarak görme gibi özellikleri, bütün insanlığın ihtiyacı olan değerlerdir. Mazlum ve 
mağdurların, din, milliyet ayrımı gözetilmeden yardıma layık görülmesi, İslam Medeniyetini 
evrensel kılan uygulamalardandır. Bu değerlerin taraftar bularak yaygınlaşması, değerlerin evrenselliğini gösterir. İslam, coğrafi ve toplumsal farklılıkları gözetir. İslam, evrenselliği yanında 
yerel değerleride muhafaza eder. 


1.7. Sulh 


İslam, “selam” kökünden gelen barış ve esenlik anlamına gelir. Tevhid mücadelesi veren 
peygamberlerin bozgunculuğa son vermek için çaba sarf ettikleri ve kendilerine yapılan her 
türlü şiddete karşı barış ile karşılık verdikleri görülür. Kur'an-ı Kerim “Ey iman edenler! Hepiniz 
topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır...”” ayetiyle barışa ve güven ortamına çağırır. 


İslamiyet ilke olarak sulhu tercih etmiş olsa da gerektiğinde can ve malın korunması için 
savaşa izin vermiştir. Evrensel bir din olan İslam'da, harp hukukuna dair hükümler konmuştur.” 
İslam'da sulh ve cihad birbirini tamamlayan iki olgudur. Hz Muhammed (s.a.v.), peygamberliği 
boyunca müşrikleri güzel söz ve yumuşaklıkla İslam'a davet etti. Medine Dönem'i'nde şehrin 
yerlileri olan Evs ve Hazreç kabileleri ile Musevi kabileler arasında barışı sağladı. Mekkeli müşriklerle Hudeybiye Antlaşması ile sulhu sağladı. 


Müslümanlar fethettikleri hiç bir ülkede din 
birliği siyaseti gütmemişler, dini çoğulcuğulu 
sosyal bir esas olarak kabul etmişlerdir. Uzun yıllar boyunca Müslümanların yönetiminde kalmış, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi Müslümanların 
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, farklı din ve 
geleneklere mensup grupların kendi inanç, mezhep ve cemaat yapılarını muhafaza ediyor olması, Müslümanların barış ve din hüriyetine verdikleri önemi gösterir. Müslüman hâkimiyetinde 
Endülüs kentleri, çok kültürlülüğün Avrupadaki 


ilk örn eginı o lu şt urmu şt ur. Macaristan'daki Gülbaba türbesi. Avrupa içlerine kadar giden Türk 
dervişleri, barış elçisi olarak gittikleri yerlerde gönülleri fethetmişlerdir. 


16 A'raf suresi, 158. ayet. 

17 Enbiya suresi, 107. ayet. 

18 Sebe suresi, 28.ayet. 

19 Bakara suresi, 208. ayet. 

20 Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlmi Kelam, s. 112-114. 


Kur'an-ı Kerim, barışın tesisinde adaletin gerekliliğini ve önemini vurgular: “Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine karşı saldırmaya devam 
ederse Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eger dönerlerse artık aralarını 
adaletle düzeltin ve adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever. Müminler ancak kar- 


deştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.”?! 


2. İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ'NDE YÖNETİM ANLAYIŞININ ESASLARI 


İnsan, hakikati yeryüzünde hâkim kılma sorumluluğu ile yaratılmıştır. Müslümanlar, hakikat, iyilik, doğruluk ve güzellik değerleri üzerine erdemli bir toplum meydana getirmekle vazifelelidir. Toplumun varlığını sürdürmesi, istikamet ve akibet bilincini diri tutarak bilgi ve erdemin 
gereklerini yerine getirmesiyle mümkündür. Yönetim, erdemli toplumu oluşturacak yöntemleri 
uygulama faaliyetidir.?? 


Hz. Muhammed (s.av.) Dönem'i'nde devletin kurumsallaşması başlamış; İslam tarihinin 
ilerleyen dönemlerinde bu kurumsallaşma gelişerek devam etmiştir. Kurumların oluşmasında 
ve işleyişinde Kur'an ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) uygulamaları belirleyici olmuştur. 


2.1 Emanet 


İslam Kültür ve Medeniyeti'nde emanet, korunması istenen maddi ve manevi 
bir sorumluluktur. Kişinin kullanıp sahibi- “Ey genç adam, bu düstur sana emanet olsun: 
ne iade etmek üzere aldığı eşyanın ema- Ötelerden habersiz nizama lânet olsun” 
net olması gibi yönetim yetkileri olan Necip Fazıl Kısakürek, Çile, 5.371. 
hizmet makamları ve kamu malları da 
birer emanettir. Hukuki metinler, ulusal 
ve uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler 
de emanet kapsamındadır. Emanetlerin 
amacına uygun olarak kullanılması, muhatap ve ilgililerine teslim edilmesi, yüklenilen sorumluluğun gereğidir.? 


> Necip Fazıl'ın 'düstur' ve nizam ifadelerini 'ema- 


net kavramı çerçevesinde yorumlayınız. 


21 Hucurat suresi, 9 ve 10. ayetler. 
22 İlhan Kutluer, Erdemli Toplum ve Düşmanları, s. 14. 
23 Heyet, Kur'an Yolu, Türkçe Meâl ve Tefsir, Il, s. 82. 


İl. ÜNİTE 


İslam Kültür ve Medeniyeti'nde yönetim yalnızca yönetenlere emanet edilmemiştir. Yönetenlerin denetlenmesinden, yönetilenler sorumlu tutulmuştur. Yönetimin hem yönetene hem 
de yönetilene emanet edilmesi ideal bir toplumun hedefidir. Hadis-i şerifte “Cihadın en üstünü 
zalim sultana karşı doğruyu söylemektir.” buyurulmuştur. Hz. Ebu Bekir (r.a.) Dönem'i'nde “Eğer 
adaletten ayrılırsam beni uyarınız.” deyince sahabe, “Seni kılıçlarımızla düzeltiriz.” diye kendisini uyarmışlardır.? 


2.2. Adalet 


İnsan onurunun korunması ihtiyacından hukuki düzenlemeler ortaya çıkmıştır. İnsanlık, 
adaletle yönetilme arayışı içinde olmuş ve adalet, mülkün temeli kabul edilmiştir. Toplumda 
adaletin sağlanması için peygamberler gönderilmiştir. Allah (c.c.), insanların adalete uygun 
davranmasını istemiştir. 


İslamın herkese eşit şartlarda uygulanmasını istediği adalet, bir ibadet gibi kabul edilmektedir. Toplumda sosyal hayatın güven 
içinde sürdürülmesi, haksızlıkların ortadan Adalet, “davranış ve hükümde doğru olmak, hakka 
kaldırıldığı adalet anlayışı ile mümkündür. göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak” gibi Mi 
İslam, yöneticileri halka adil davranmakla | nalara gelir. Yine aynı kökten “orta yol, istikamet, eş, 
sorumlu tutulmuş; yönetici seçiminde ada- | benzer, misil, bir şeyin karşılığı” gibi mânalara gelen adi 
let, en önemli ölçütlerden biri sayılmıştır. kelimesi, âdil ile eş anlamlı olup aynı zamanda Allah'ın 

(c.c.) isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biridir. 

İslam, sağlam ve mutlu bir toplum ku- Mustafa Çağrıcı, "Adalet," DİA, 1, 5.341. 
rulması için adaleti şart koşar. Kuran-ı Kerim'de fertlere, hâkimlere ve yöneticilere, 
adil olmaları emredilir?: “Ey iman edenler, Allah için 
hakkı ayakta tutan (hâkimler, insanlar), adaletle şahitlik 


eden kimseler olun. Bir kavme olan kininiz sizi adalet- 


) 


sizliğe sevketmesin,...”?7; “Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan hâkimler ve Allah için şahitlik eden 
kimseler olun. O hükmünüz ve şahitliğiniz velev ki kendinizin veya ana ve babalarınızın ve yakın hısımlarınızın 
aleyhine de olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah zengin ve fakir kişilerden ikisine de 
sizden daha yakındır. Artık siz haktan dönerek keyif ve 


hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (hakkı oldu- 


gu gibi söylemekten çekinir) veya (büsbütün ondan) yüz İslam Kültür ve Medeniyetinde adalet mülkün temelidir. 
m 5 — " Adalet Terazisi 
çevirirseniz şüphe yok ki Allah ne yaparsanız hakkıyla (Adalet Terazisi) 


haberdardır.”25 


24 Ebü Davud, Kitabu'l-Melahim 17. 
25 Muhammed Fuâd Abdülbâki, Müttefekun Aleyh Hadisler, s. 506. 
26 Kayaoğlu, İsmet, İslamda Adalet Mefhumu, AÜİFD., C 27, s.201-207, Ankara, 1986 


27 Maide suresi, 8. ayet. 


28 Nisa suresi, 135. ayet. 


Hz. Peygamber (s.a.v.), insanlar arasında adaletin uygulanmasını her şeyden üstün tutmuştur. Hadis-i şerifte; “Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Allah (c.c.), yedi zümreyi kendi (arşının) 
gölgesinde barındırır ki, bunların ilki adaletle hükmeden ve âdil davranan yöneticidir.” buyurulmaktadır. 


Allah (c.c.), insanların adalete uygun davranmasını isteyerek; “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik 
yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar...” ifadesiyle 
adaleti temel esas olarak belirlemiştir. 


2.3. Liyakat 


Lâyık olma, uygunluk, yetenek, yeterlilik gibi anlamları olan bir terimdir. İslam Kültür ve 
Medeniyetinin esaslarından olan liyakat, kişinin iman sahibi, adil, ahlaklı, ileri görüşlü, anlayışlı, 
sabırlı, dayanıklı, maharetli gibi vasıflara sahip olmasını ifade eder. Yöneticilerin belirlenmesin- 
de diplomalar, ustalık, kalfalık, uzmanlık gibi ehliyeti ifade eden belge ve unvanların yanında 
kişilerde liyakatin bulunması önceliklidir. 


İnsana hizmeti merkeze alan İslamiyet”te yönetim, Şeyh Edebali'nin “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın.” anlayışı ile temellendirir. Liyakat sahiplerinin iş başında olduğu kurumlar ve devletler, 
fert ve toplumun güven ve huzur içinde yaşamasına imkân sağlar. 


İslam, işi hak edene verme, doğru kişiyi görevlendirme ilkesini esas almıştır. Kur'an'daki 


“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emreder...” ayetiyle, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) “İş, ehli olmayan kişilere verilince 
kıyameti bekle, kıyametin kopması pek yakındır.” hadisi, yöneticilerin seçiminde gösterilen has- 


sasiyete işaret eder. 


> İslamiyet'te yönetim anlayışının “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” yaklaşımını yorumlayınız. 


2.4, İstişare 


Yönetimde işlerin karşılıklı danışılarak karara bağlanmasına ve yürütülmesine istişare denir. 
Her yönetim şeklinde istişare uygulamalarına 
rastlanır. Eski Yunan ve Roma toplumlarında görülen demokrasi uygulamaları, Cahiliye Dönem'i 
Mekke toplumunda kabile başkanlarının Daru'n-Nedve'de toplanarak karar almaları, istişare 


özelliği taşır. iş 
Lİ 
| 
ye 


Osmanlı Sultanları istişareye önem verirdi. (Temsili Minyatür) 


29 Buhari, Ezan 36. 

30 Nahl suresi, 90. ayet. 
31 Nisa suresi, 58. ayet. 
32 Buhari, İlim 2 


İl. ÜNİTE 


İstişare, İslam yönetiminin temel esaslarındandır. “...işleri, aralarında şürâ (danışma) ile olanlar...” ayeti Mekke Dönem'i'nde ve henüz İslam devleti kurulmadan nazil olmuştur. Kur'an'da 
“...Eger (anne ve baba) kendi aralarında danışıp anlaşarak (iki yıl dolmadan) çocuğu sütten kesmek 
isterlerse onlara günah yoktur...” * ve “...İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip 
azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven)...” > ayetleriyle hayata istişare anlayışı- 


nın yön vermesi gerektiği vurgulanır. 


Hz. Peygamber (s.a.v.) Müslümanlara şürayı emrettiği gibi kendisinin de genel ya da özel 
işlerde ashabı ile görüş alışverişinde bulunduğu bilinmektedir. Nitekim Resül-i Ekrem (s.a.v.), 
ilk Müslüman toplumun var olma mücadelesinde belirleyici önemdeki her kararı ashabı ile 
iştişare ederek almıştır. Bunlar arasında Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının çeşitli aşamaları, 
Bey'atürriıdvân ve Hudeybiye Antlaşması örnek verilebilir.” 


Bey olmanın özellikleri, Kutadgu Bilig'de şöyle sıralanmıştır: 
Beye ele ouyaha Bey kötü alışkanlıklara sahip olmamalı- 
Bey cömert olmalıdır. dır. 


Bey sabırlı olmalıdır. Bey tatlı dilli ve doğru sözlü olmalıdır. 
Bey vefakâr olmalıdır. Bey dikkatli ve ihtiyatlı olmalıdır. 


Bey faziletli olmalıdır. Bey zulmetmemelidir ve öfkesine yenik 


Bey mütevazı olmalıdır. düşmemelidir. 


Bey tok gözlü ve hayâ sahibi olmalıdır. Bey adil olmalıdır. 


Mehmet Zakir SARIKAYA, International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761//45552589 
Number: 30, p. 551-568, Winter I 2014 


“> Müslüman yöneticilerde bulunması gereken diğer vasıfları Kutadgu Bilig'deki ifadelerden yararlanarak arkadaşlarınızla yorumlayınız. 


2.5. Meşruiyet 


Meşruiyet; genel ahlak ve hukuka uygun olmak anlamındadır. İslami yönetimde meşruiyet, 
dini, ahlaki, hukuki yönden olumlu bir değer taşıyan ve dinin onayladığı düzenlemelerdir. Meşruiyet, ilahi kanunun üstünlüğüne dayanır.*” Bu hususta Kur'an'ın hükmü açıktır: “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulu”l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir 
hususta anlaşmazlığa düştügünüz takdirde, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu 
Allah ve Resülüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.” ** Müslüman yöneticiler, yetki bakımından Allah'ın (c.c.) hükümlerinin uygulayıcılarıdır. Yöneticiler, yasama, yürütme ve hükümde keyfilik yapamaz; herhangi bir ferde yahut zümreye ayrıcalıklı davranamaz. 


33 Şüra suresi, 38. ayet. 

34 Bakara suresi, 233. ayet. 

35 Âl-i imran suresi, 159. ayet. 

36 Talip Türcan, "İstişare," DİA, C 39, s. 231. 

37 Ebu'l A'la el-Mevdüdi, İslam'da Hükümet, 5. 513. 
38 Nisâ suresi, 59. ayet. 


Tİ. ÜNİTE 


İslam Kültür ve Medeniyeti, meydana getirmek istediği faziletli toplum için esaslar belirlerken bu toplumun yönetim anlayışının esaslarını da ortaya koymuştur. İslam Medeniyetinde 
yönetici, kendisine verilen görevle toplum ve topluma ait olanın kendisine emanet olduğunu 
bilir; emanete ihanet etmemeyi, emin-güvenilir olmayı kendine şiar edinir. Güvenilir yönetici, 
toplumu adaletle yönetir. Kanun karşısında bütün fertlerin eşitliğini saglar. Liyakat sahibi olana 
yöneticilik verilir. Emanet ve adalet esaslarını yerine getiren liyakatli yöneticinin seçimi istişare 
ile yapılır. Yapılan istişareler sonucu seçilmiş olan yönetici meşruiyet kazanmış olur. Meşruiyet 
kazanmış olan “ulu'l-emre” (yöneticilere) uymak zorunludur. Yönetim esaslarındaki bu uyum 
sağlandığında huzurlu bir toplum oluşur. 


"> Yönetimde meşruiyetin önemini toplumsal huzura etkisi yönünden yorumlayınız. 


İl. ÜNİTE 


1. İslam Kültür ve Medeniyetinin esaslarını yazınız. 


2. İslam Kültür ve Medeniyeti'nde yönetim anlayışının esaslarını yazınız. 
3. İslam Kültür ve Medeniyetinin “evrensellik” esasını açıklayınız. 


4. İslam Kültür ve Medeniyeti'nde istişarenin önemini belirtiniz. 


1. Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinin özelliklerinden biri değildir? 
A) Hukukidir B) Evrenseldir o C) Takiyyecidir D) İlmidir E) Hürriyetçidir 
2. “Allah (c.c.) size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmet- 


tiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder...” ayetinde hangi prensibe doğrudan 
vurgu yapılmıştır? 


A) Şürâ B) Liyakat C) Cihad D) Sulh E) İlmilik 


m 


...) İslam Kültür ve Medeniyeti'nde istişareye önem verilir. 
2 ği Şürâ, İslam kamu hukukunun temel ilkesidir. 


3.1...) İslam Kültür ve Medeniyeti'nde hâkimiyeti elde etmek için her yol mübahtır. 


(Evrensel - İlim - Sulh - Cihad - Mizan - Meşruiyet) 


Kİ Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 380 ayetinde isim, muhtelif fiil sigaları ve sıfat 
şeklinde Allah'a (c.c.) nisbet edilmiştir. 


2. Kur'an-ı Kerim, kendinden öncekilere varis olup onları kuşatması hem de kendinden sonra 
bir din, kitap ve peygamber gelmeyeceğiiçin....................... dir. 


3. İki kişi veya iki grup arasındaki anlaşmazlığın, davanın ya da savaşın sona ermesi için ya- 


pilanamlaşma ve gerektiğinde can ve malın korunması ile dinin yayılması 
İGiM e yapılır. 
4. Maddi ve manevi alanlarda denge, hakkaniyetveadaletölçüsü............................... , olarak 


tanımlanır. 


